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Onderwerpen: kerk van de Emmaiisgangers is genomineerd
voor de publieksprijs kerk + interieur

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Nieuwsbrief r/, |

De kerk van de Emmaltlisgangers in
IUJsselmonde is genomineerd!

Voor de publieksprijs kerk + interieur

Een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland en het platform
ERFGOEDHUIS Religieus Erfgoed Zuid-Holland.
ZUID+HOLLAND Mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

De oorlogsmonumentkerk “Vrede
en Verzoening”

is voor de Emmausgangers een kerk
waar ze trots op zijn!

Het gaat ons, de Emmausgangers in
|Jsselmonde, niet alleen om het
interieur maar ook om de boodschap
die het kerkgebouw met zich
meedraagt:

Vrede en Verzoening tussen mensen.

Het is een gedachteniskerk voor alle
gevallenen. Het is een streven naar
verzoening, wat hard nodig is! Gezien o.a. de oorlog in de Oekraine.

Het publiek mag nu gaan stemmen op de mooiste Kerk + Interieur.
Wilt u op ons mooie interieur stemmen? Op de boodschap van Vrede & Verzoening? Heel
graag!

< Klik hier om te stemmen >

U kunt hier in het kort onze kerk bewonderen. Ook kunt u ook de andere genomineerde kerken
bekijken.

Een praktische tip:
Als u gestemd heeft op onze

Oorlogsmonumentkerk Vrede &
Verzoening, krijgt u eerst de vraag of
u een robot bent. Daarna stuurt u uw
stem pas in. Vervolgens krijgt u in uw
mailbox het verzoek om uw stem te
bevestigen.

U kunt tot uiterlijk 9 oktober stemmen!

Waarom wij zijn genomineerd:

Het kerkgebouw Vrede & Verzoening
geeft de veranderde Rooms
Katholieke Kerk van de jaren '60 weer.
Het gebouw straalt eenvoud uit en binnenin ervaar je een serene rust en veiligheid.

Het symboliseert een tent waar
eenieder vanuit alle windstreken naar
binnen kan.

Er zijn vier ingangen.

Een altaar staat pontificaal in het
midden. Je neemt letterlijk plaats rond
de tafel om met elkaar te delen en te
praten; om samen te zijn.

ledereen mag zich welkom voelen en
zichzelf zijn.

Je kunt langs alle muren lopen, als
het ware in een kloostergang.

Als je binnen bent, vallen de glas in
beton ramen van Willem Thijs op. Ze
realiseren een mystieke en
betekenisvolle sfeer.

De ramen achter het altaar laten je
het ritme van het leven zien.

Die van de dagkapel laten het verhaal
van het bombardement op Rotterdam
én het verhaal van Adam en Eva zien.

Deze ramen vormen, samen met de wand vol kruisen en de hoeksteen, ons “verscholen”
monument.
Het unieke zit in de kruisen op de betonnen wand en in de loden koker achter de hoeksteen.

De 14 houten kruisen staan voor de 14® mei 1940. Het gouden kruis staat voor de Heer, als
teken van dood én leven.

Er zijn 18 kruisen uitgehakt in het beton en in het bas-reliéf is één swastika te zien,
symboliserend dat mensen slecht kunnen zijn en anderen verschrikkelijke dingen kunnen
aandoen.

Al die kruisen samen, vormen één groot massagraf.

In de loden koker, achter de hoeksteen, zitten de namen van Duitse en Nederlandse
oorlogsslachtoffers. Onbekend is gebleven in welke hoedanigheid men aan de oorlog deelnam.
Dit is verzoening. Een oorlog kent alleen maar slachtoffers.

Mag Vrede & Verzoening uw stem krijgen?
< Klik dan hier op de link >

Of scan de QR-code

De foto’s in het artikel zijn van:
Floris Scheplitz/Erfgoedhuis Zuid-Holland

De kerk is van maandag t/m vrijdag m.u.v. dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur geopend.
Adres: Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid Emmausgangers Sint Joris

St. Auqustinus O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. « Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe

aan uw adresboek.
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